Zondagsbrief 17 maart 2024

Vijfde zondag van de Veertigdagen

Voorganger: ds. A. Brinkman Liedboek 1005: 1, 2, 3, 4 &
Organist: Ymte Westra S

Lector: Henk Heijdeman Jeremia 31: 31-34
Ouderling: Marjolein Dohmen Psalm 65: 1

Diaken: Guus Luchtenberg Hebreeén 5: 1-10
Diaconale mdw: Arnout Koelewijn Liedboek 556: 3
Oppas: Isabel Braun, Klaske Droogendijk Johannes 12: 20-33
Kinderdienst: Mark Floors Psalm 89: 2 & 13
Jeugdkerk: Andries Bijmold, Lisanne Veneman Liedboek 885: 1 & 2
Koster: Gerry Ophuis Liedboek 425
Hulpkoster: Anet Antvelink

Beamer: Henk Janssen

Studio: Henk Kwast

Koffieschenkers: Christel Steggink, Ria Vergunst, Jannie de Lange

Deurdienst: Jan Rooiman, Lini Rooiman

Schikking

Jeremia 32: 44 — Want ik zal hun lot ten goede keren — spreekt de Heer.

Johannes 12: 26 — en wie mij dient zal door de Vader geéerd worden

De bol wordt steeds groener, we krijgen steeds meer hoop. Gras is een teken van vreugde en
vernieuwing. De viootjes symboliseren nederigheid, diensbaarheid. De lichtjes verbeelden weer
de stem uit de hemel.

Kaart
De kaart gaat vandaag naar mw. T. Braamer. Tineke heeft afgelopen week een nieuwe knie
gekregen en we wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Collecte: Diaconie

Vier keer per jaar houden we een collecte voor het diaconale werk dat we doen in de gemeente
Enschede. Dat werk wordt in deze tijd alleen maar belangrijker. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld
de boodschappendienst, die we samen met de katholieke stedelijke Caritas hebben opgezet als
een vorm van stille hulp, verdubbelen. Dat komt enerzijds door de duurdere boodschappen,
anderzijds doordat er meer vraag is dan vorige jaren. We willen graag de helpende hand bieden,
maar daar moeten we wel middelen voor hebben. Dit is nog maar één voorbeeld van de
oplopende kosten die we maken. We hopen op uw gulle gaven om dit mooie werk te kunnen
blijven doen in de stad Enschede. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87
tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 17 maart Diaconie”.
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Oecumenische sobere maaltijd in de stille week op dinsdag 26 maart

Een sobere maaltijd in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Een moment van bezinning en
soberheid en van ontmoeting met elkaar, want is een maaltijd daar niet bij uitstek de gelegenheid
voor?

We hebben er voor gekozen om een oecumenische sobere maaltijd te houden op dinsdag 26
maart van 18.00 tot 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. De maaltijd is gratis, maar er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vastenproject voor arme boeren in Zimbabwe.

Meer info: rinavdhulst@kpnmail.nl, tel 053-5723440 en u kunt zich ook opgeven op de intekenlijst
in de ontmoetingsruimte.

Dank

Appjes, bloemen, kaartjes, telefoontjes, bezoekjes, het is de motor waarop we draaien, als het
even niet zo goed gaat. Maar ook als het wél goed gaat: de geboorte van onze prachtige
kleinzoon, waarvoor we uiteindelijk naar Engeland gingen. Daarom willen we iedereen van harte
bedanken voor alle genomen moeite, alle belangstelling! We blijken echt een sterke gemeente te
zijn, die elkaar niet uit het oog verliest. Het doet ons goed, om daar deel van te kunnen en mogen
zijn. Met Bob gaat het nu gelukkig wel wat beter, (hij loopt voorzichtig wat rond) met mij wat
minder. Maar het zal allemaal een lange adem nodig hebben. En veel geduld vergen.

Een hartelijke groet, Bob en Anja Samson

Dienst volgende week
10.00 u Voorganger mw ds. J. Bekhof
16.30 u Taizéviering

Over de zondagsbrief
Wilt u de zondagsbrief digitaal ontvangen, meld u dan aan op www.pgenschede.nl/zondagsbrief

Lijkt het u leuk de zondagsbrief op te maken (ongeveer zes keer per jaar), stuur dan een
berichtje naar zondagsbrief@pgenschede.nl
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